


De kracht van het bestaan is de bron waarnaar ik terug wil

De haard van zonlicht die mij steeds verteert

Het koord dat trekt en zegt dat ik het kan

wijst me de weg naar wat ik wil

Steeds meer op mezelf teruggeworpen

zink ik dieper in de aarde

Daar is geen licht,het donker sluit mijn ogen

Wonderlijk mooi …… het drukt mij neer

Het is veilig en vertrouwd

Vanaf hier kan ik groeien

en op mijn voeten staan

En als de sterren vallen

geef ik mij over

Om terug te smelten naar het bestaan.

It's time to stand up and travel all alone

to the places I love

To freak out and go wild

For the sake of truth, beauty, freedom and love 

I have to run

I have to fly

Choose, and let the world go by

truth, beauty, freedom and love

And besides....

Fuck the Establishement

Blom

Blom is in gezelschap van haar naaste familie en 

vele vrienden in een goede sfeer overgegaan 

naar een volgende bestemming.

Zij is thuis tot vrijdag 28 mei.

Je kan dagelijks tussen 15.00 en 20.00 uur 

afscheid van haar nemen. 

Het adres is: Albert Schweitzersingel 358 , 

3822 BZ  Amersfoort, 

tel. 0617318014. 

Emailadres is konega@gmail.com

Blom zal worden begraven op vrijdag 28 mei 

om 13.00 uur op begraafpark Kleverlaan, 

Kleverlaan 7 te Haarlem.

Je gezelschap zal daar zeker worden gewaardeerd. 

Na de plechtigheid zal op een nader te bepalen 

tijdstip het feest dat Blom verordonneerde van start gaan.

Blom wilde geen ‘zwartgallige’ begrafenis! 

Wij vragen je om vrolijke kleding te dragen. 

Marko, Ingrid, Henk, Jade, Anna

Genty,

Peter, Jules,

Jeroen, Michiel,

River, Tobias, Boyan,

Vrienden, vrienden, veel vrienden


